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ALGEMENE INFORMATIE RTFC DELFT ó73 

Bestuur 
Functie  Naam  Contact 

Voorzitter  Thijs Strobos 

 

06-23297140 

voorzitter@rtfc-delft73.nl 

Vice voorzitter  Rene van den Berg 

 

010-8447099  

vicevoorzitter@rtfc-delft73.nl 

Secretaris  Rene Theunissen 06-1272952 

secretaris@rtfc-delft73.nl 

Penningmeester  Leo Kalkman  

 

015-2620094  

penningmeester@rtfc-delft73.nl 

Bestuurslid Karin Straathof 

 

06-19977889  

bestuurslid@rtfc-delft73.nl 

Bestuurslid Peter Venema 06-19662544 

Commissies 
Functie  Naam en adres  Contact 

    

Advertenties en  

distributie 

Philip Nieuwenhuyse 

 

06-49749945 

raddraaier@rtfc-delft73.nl 

Sponsors Spijshuis de Dis 

Soul Inn  

HeJa Tours 

Karlas Fietsen 

www.spijshuisdedis.com 

www.soul-inn.nl 

www.hejatours.nl 

www.karlasfietsen.nl 

Clubhuis 
HSV ñBlue Birdsò Mekelweg 20 (TU Wijk) 015-2563322 

Lidmaatschap 
Contributie Hoofdleden ú 52.50 per kalenderjaar 

 Gezinsleden ú 49.50 per kalenderjaar 

M-leden ú 17.50 per kalenderjaar 

  

Opzegging Schriftelijk, voor 1 december van elk jaar. Na 1 december wordt het lidmaatschap 

automatisch verlengd. 

  

RABO bank Rekeningnummer NL70RABO0158528417 tnv. Penningmeester  RTFC Delft ó73 

Website 
www.rtfc-delft73.nl     

Clubblad 
Redactie Raddraaier  Karin Straathof 

 

06-19977889 raddraaier@rtfc-delft73.nl 
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VAN UW VOORZITTER 

 
Hierbij mijn eerste bijdrage in hoedanigheid 
als voorzitter in het nieuwe bestuur van 
onze fietsclub. Sinds enkele weken heb ik 
het stokje over mogen nemen van Maarten 
die deze functie naar een ieders 
tevredenheid heeft mogen vervullen. 
Tevens verwelkomen wij in het bestuur 
Rene Theunissen die de rol van secretaris gaat vervullen in 
plaats van Nico. Tenslotte is Peter Venema een nieuw gezicht 
die op termijn gaat waken over de penningen en die deze taak 
op termijn gaat overnemen van Leo Kalkman.  
Onze dank gaat uit naar een ieder voor hun bewezen diensten. 
Ons bestuur bestaat buiten de hierboven genoemde personen 
uit Rene vd Berg (vice-voorzitter) en Karin Straathof. 
De terechte vraag is dan natuurlijk of er met de benoeming van 
een nieuw bestuur ook een nieuwe weg wordt ingeslagen. Ik 
vind en denk van niet. Het is natuurlijk goed dat er op 
bestuurlijk niveau op een nieuwe manier wordt gekeken naar 
het reilen en zeilen van onze club maar ik ga er vanuit dat er 
geen schokkende wijzigingen zullen plaatsvinden. 
 
De eerste bestuursvergadering heeft reeds plaatsgevonden en 
hierbij heeft een ieder zijn of haar visie op de toekomst kunnen 
delen.  
RTFC staat voor bewegen, sporten, plezier en samen uit en 
thuis. Vooral dat SAMEN staat bij ons hoog in het vaandel.  
We fietsen in diverse groepen en samenstellingen onze 
zondagse ritten en moeten dat ook vooral blijven doen. Dat we 
door-de-weeks in diverse samenstellingen de wegen rondom 
Delft onveilig maken juich ik alleen maar toe. Echter op zondag 
is, een uitzondering daargelaten, een clubdag. 
De, met alle respect, ouderen onder ons gaan met de kaart op 
het stuur de weide wereld in, snelheid telt niet, gezelligheid en 
samen zijn des te meer. 
De nieuwere leden starten in principe in de C-groep. Deze 
groep gaat onder begeleiding van een oud gediende een niet al 
te lange route fietsen en leert daar de fijne kneepje van het 
(fiets)vak. 



De B-rijders rijden hun eigen route, het hoeft niet al te hard en 
de route wordt meestal vooraf op de club doorgenomen. 
De A-rijders tenslotte willen graag wat harder en verder maar 
ook hier geldt: Samen uit, samen thuis. 
 
Persoonlijk vind ik, en daar ga ik mij ook hard voor maken, dat 
er aan de onderkant  (lees 40+) wat nieuwe aanwas bij komt. 
Stilstand is achteruitgang!!! 
Nogmaals, wij zijn geen Race-club maar een club van en met 
gezellige sportieve mensen.  
 
Ik kan u ook meedelen dat ik ook bij de bestuursvergadering 
van de Blue Birds ben geweest. De verhuurder van ons 
thuishonk. Hierbij is de wens uitgesproken om onze contacten 
wat te verdiepen, met andere woorden, we willen elkaar wat 
beter leren kennen. 
Kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, in elkaars keuken 
kijken want ook hier geldt: Samen maakt sterk. 
Een eerste aanzet is hier reeds gegeven door de Blue Birds, wij 
zijn reeds uitgenodigd voor een gezellige avond en er is meer in 
petto waarover later meer. 
 
Tot zover mijn eerste bijdrage 
 
Veel fietsplezier! 
 
Thijs Strobos 
Voorztitter RTFC 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



ñTIEN VRAGEN AAN EEN RTFC LIDò 
AAN HET WOORD EUGENE VAN HEUSDEN 

 
1. Ben je al lang lid van RTFC en wat vind 

je van de fietsclub? 

Ik ben nu net een jaar lid. Ik was nog nooit lid 
van een fietsclub en heb weinig 
vergelijkingsmateriaal, maar ik vind het altijd 
erg gezellig om mee te rijden. Vooral het 
sociale karakter spreekt me aan. Wachten op elkaar als 
iemand het net niet bij kan houden. En niet a-sociaal door 
rood rijden enzo. 

 
2. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Ik werk bij IBM, nu al bijna 35 jaar. Ik ben daar ooit begonnen 
als verkoper van schrijfmachines, maar nu al bijna 20 jaar 
adviseur om IT organisaties van grote bedrijven te 
optimaliseren. Soms duurt een opdracht bij een klant een 
paar weken, maar op dit moment ben ik al bijna 4 jaar bij één 
en dezelfde klant aan het werk. Door de onregelmatigheid is 
het soms lastig om door de week te fietsen (in de zomer), en 
dat vind ik eigenlijk wel jammer. 

 
3.  Heb je van jongs af aan gesport? 

Toen ik 10 was ben ik gaan voetballen, tot mijn 20
ste

. Daarna 
heb ik verschillende sporten gedaan maar niet in 
verenigingsverband, zoals tennis, squash en hardlopen. Dat 
hardlopen heb ik tot 3 jaar geleden gedaan, toen heb ik het 
fietsen ontdekt. Mijn partner Noor had me al een tijdje 
aangespoord om te gaan fietsen, maar het leek me niets. Het 
is haar gelukt me over te halen een week tijdens onze 
vakantie in Piemonte te gaan fietsen, en toen was ik 
verkocht. Thuis meteen een fitnessbike op Marktplaats 
gekocht. Het voorjaar daarna vond ik dat maar niets meer en 
moest er een óechteô racefiets komen. Mijn eerste Wilier. De 
liefde voor mooie fietsen groeide verder en zo heb ik begin 
2014 mijn huidige fiets gekocht, een Wilier Imperiale. Ik heb 



bij de FM het frame gekocht, en alle (Italiaanse) onderdelen 
op internet uitgezocht, en door de FM op laten bouwen. 

 
4. Heb je een favoriete sportman/vrouw? Zo jaé wie is 

dat? 

Eigenlijk niet, maar als ik er dan toch één moet noemen uit 
ons óvakgebiedô dan is het Contador. Ik weet dat ie niet zuiver 
is geweest, maar hij was niet de enige. Het is gewoon een 
aardige vent. Kijk maar eens op YouTube naar het filmpje 
van GCN (Global Cycling Network) over hem als klimmer. 
Trouwens, leuk om je op GCN te abonneren, als er een 
nieuw filmpje is krijg je een melding. Ook leuke filmpjes over 
fietsonderhoud, fietstechniek etc. 

 
5. Let je op je voeding? Wat eet je het liefst? 

Ik let wel op mijn voeding. Wij eten thuis lekker en gezond. Ik 
eet praktisch geen suiker. ós Ochtends havermout als ontbijt. 
Het liefst eet ik gevarieerd, vlees en vis. Tegenwoordig 
maakt Noor ook vegetarische gerechten (kan ook echt 
superlekker zijn). Qua drinken graag rode wijn en allerlei 
soorten lekkere Belgische biertjes. 

 
6. Hoeveel tijd besteed je per week aan je fietshobby? 

In ieder geval één rit in het weekend (met RTFC), en zoals ik 
al vertelde probeer ik één rit door de week maar dat lukt niet 
altijd. Ik vind het ook leuk om georganiseerde tourtochten te 
fietsen. Zo heb ik nu 3 keer de Kneteman Classic gereden en 
een keer de Klimclassic. De laatste jaren zijn we op vakantie 
geweest in Europa en dan gaat de fiets mee en ga ik graag 
de heuvels in. Afgelopen zomer hebben Noor en ik van 
Bolzano naar Venetië gefietst (maar dan mag ik niet op de 
racefiets maar moet de fitnessbike mee ;-)  ). Ik ga volgende 
maand met een groep vrienden de 150 km Amstel Gold 
rijden. 

 
7. Wat doe je als je in ñrusteò bent? Film, TV, wandelen 

ofé.? 



Voor mijn gevoel ben ik weinig in ruste. TV kijken doe ik 
weinig. Ik ga graag naar Filmhuis Lumen maar dat komt er 
ook weer niet veel van. Verder heb ik een groep 
Ëwandelvriendenô waarmee ik een paar keer per jaar lange 
wandelingen maak. En ja, ik zit op een koor, waar we iedere 
week op woensdag avond oefenen en minimaal twee keer 
per jaar een concert geven. 

 
8. Heb je een favoriete vakantiebestemming/waar zou je 

graag nog eens heen gaan? 

Ik vind het heerlijk om met de auto door Europa te rijden 
(fietsen op het dak). Komende zomer gaat dat er niet van 
komen want we hebben al een ticket naar Thailand en Laos. 
Ik heb nog een lijstje van bestemmingen, waar Vancouver en 
de Canadese Rockies boven aanstaan. 

 
9. Welke uitdaging, op de fiets of anderszins, hoop je 

nog eens te kunnen verwezenlijken?      

Ik ga in juni met een vriend de Mont Ventoux op. Ik ben 
benieuwd of me dat lukt, en of ik het leuk ga vinden.                                                                                             

 
10. Wil je verder nog iets mededelen aan de leden 

van RTFC? 

Tot zondag! 
 
 Eugene  



 

 
 

 



DE KLEEDKAMER 

 
Philip Nieuwenhuyse   maart 2015 
 
Het was weer eens druk, deze maal. 
Zelden heb ik de ruimte voor mij alleen, meestal 
zijn we gemiddeld met zoôn man of 4 § 5, maar het was nu 
behoorlijk vol. 
Een gemêleerd gezelschap, zoals dat zo mooi heet. 
Twee oudere, grijze mannen met veel buik en dunne armen en 
benen, zaten met rode bezwete hoofden hun met een 
saunagang afgesloten sportuurtje uit te zweten. 
Dat hadden ze toch maar weer mooi volbracht, straalden ze uit. 
Onder de douche stond een mix van slank (cardio ï hardlopen) 
en breedgeschouderd (gebruind - gespierd ï tattoos en op wat 
hoofdhaar na compleet gladgeschoren). 
 
Ook was er een druk groepje 
geonderbroekte jongemannen aanwezig, 
duidelijk van Marokkaanse komaf, die 
stoeiend en roepend de hele ruimte tot 
hun eigen clubhuis maakten. 
Plezier hadden ze zeker, maar de banken 
en grond lagen bezaaid met zichtbaar bezwete kledingstukken, 
waar wij, de andere aanwezigen, voorzichtig omheen 
laveerden. 
Gelukkig dook het complete groepje, met natte onderbroeken, 
de sauna in, waar aan hun luide stemmen te horen, het plezier 
gewoon door ging.  
 
ñVeel trainen en geen brood, he-le-maal geen broodò 
beantwoorde de gebronsde tattoo mijn vraag wat je allemaal 
moest doen om er zo strak uit te zien als hij. 
En al die tattoos uit Star Wars op zijn lijf vond óie gewoon mooi. 
En hij ging door tot óie vol was. Plek genoeg en personages zat, 
je bent niet voor niks al sinds je jeugd fan. En dat mag iedereen 
weten. 
En tuurlijk was alles na zijn 50

ste
 nog steeds mooi strak en was 

hij nog steeds een fanatiek fan van Darth Vader. 
ñMooi h®ò, zei hij nog, trots glunderend. 



 
Het bleef trouwens een komen en gaan in de nu licht 
bestoomde ruimte. 
Oost Europeanen waren er bij gekomen. 
Stoere macho mannen, zwaar behaard met tochtlatten en snor, 
bespraken met een zwaar Russische tongval hun é. 
Ja, wat eigenlijk. Zaken? Sport? De ontvoering van Heineken? 
Geen idee! 
 
Het oogt sowieso heel zwaarwichtig allemaal, die Russische 
gesprekken, heel wat anders dan het kabaal dat er uit de sauna komt. 
De twee oudere grijze mannen hadden zich ondertussen 
aangekleed en een metamorfose ondergaan. 
De een droeg een zichtbaar oud joggingpak inclusief 
slobberbroek, de ander had zich in een strak pak met overhemd 
en gaatjesschoenen gehesen, waardoor ñhet buikjeò nu ineens 
in een man met gezag veranderd was. 
Maar het plezier van het sporten straalden ze nog steeds uit, 
want het ñtot volgende keer mannenò klonk helder en opgewekt.  
 

De breedgeschouderde jongen stond 
zichzelf minuten lang voor de spiegel te 
bekijken. Of te bewonderen. Van voor, 
opzij en zelfs van achteren, achterom 
kijkend de spiegel in. 
Met een vriend besprak hij zijn 
vorderingen. 
Het ging de goede kant op, begreep ik. 
Maar we moesten toch nog maar een 

eiwitje nemen, zei diegene met de getatoeëerde armen. Voor 
de zekerheid. 
 
Toen ik na de koffie naar buiten liep stonden ze aan de bar, 
allebei met een grote beker in handen die tot de rand gevuld 
was met een melkachtige vloeistof. 
Ze klokten het in één teug naar binnen. 
Dat was dus het eiwitje, snapte ik. 
Je ziet maar weer, je maakt heel wat mee, in dat halfuurtje na 
de spinningles. 
 
Philip  



 

 
  



JOZEPHINE IN SPANJE  

 
Beste fietsvrienden   maart 2015 
 
Ik en mijn man en hond zijn 27 november 
vertrokken naar Spanje voor 3 maanden, 
lekker overwinteren. 
Onderweg regen gehad, koffie gedronken niet met appelgebak, 
1 dode slang gezien, 14 buizerds gezien. ôs Avonds 
doorgereden tot een parkeerplek, lekker slagen en de volgende 
dag weer verder. 
Via de tol en benzine tanken en koffie drinken en om 10:10 
aangekomen bij de Spaanse grens. 
29 november verder gereden. Gestopt om te eten. We kwamen 
aan op onze camping om 2:20. 
 
We hebben mooi weer gehad en regen, sneeuw en harde wind. 
Zonder jas gefietst en lekker in de zon gezeten. 
Er stonden Fransen, Belgen, Duitsers, Finnen, Noren, Zweden, 
Bulgaren en ook veel Engelsen, Zwitsers, Oostenrijkers. 
Het was een hele mooie camping, een groot terrein. Veel 
zwerfkatten. Ik gaf ze ôs 
morgens stukjes vlees 
en kaas en ze sliepen in 
de tent die aan de 
camper bevestigd was. 
Soms lagen er vier, heel 
leuk! 
Veel vogels gezien. Veel 
zwarte roodstaarten en 
putters , boomklever, 
ekster, zilverreigers en 
een Koereiger. 
Bergen ingelopen tot aan de hoogste top. Heel mooi uitzicht. 
 
27 februari zijn we weer naar huis gereden. 
Ik had er het liefste willen blijven. Het is een mooi land. 28 
februari waren we weer thuis. 
 
Groetjes, Jozephine    website: www.Vilanovapark.com 

http://www.vilanovapark.com/


 

 

 

 

 


